voor goede sier is ooit begonnen
een gouden tijdperk aan de Vecht
de tand des tijds

je zonk ten onder

verzwakt, vernederd

haast geslecht

klassieke schoonheid werd vol liefde
omarmd, gekoesterd en gestut

doch hoezeer de mens bleef streven
jij kwam - in wezen -

nooit meer terug

maar toen zij

in jou gingen wonen

ontlook wat nog verborgen was
de belofte die besloten lag

in het leeg geworden Graf

in onze tijd waarin wij roepen

‘de vijand maakt

wat ons heilig is

ka-pot’

zijn wij het zelf

die jou met vastgoed-hamer sloegen
en je ziel hebben bespot

nieuwe heren zullen met jou pronken

een decor van boardkarton

in zo een liefdeloos acteren - mijn dierbaar wereldwonder -
blijf ik ten einde-toe je lente trouw

want de rots waarop ik bouw:

waar Pasen in ons werd gelegd
. worden jij en ik ten lange lest
zoals voorzegd opnieuw geboren

Albert Retel - januari 2016
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